
Sự Thờ Phượng Thật (Phần 3) 
 
 

Chúa không tìm kiếm những người thờ phượng theo giáo phái nào, mà 
chỉ tìm kiếm “những kẻ thờ phượng thật” là những người “lấy tâm thần và 
lẽ thật mà thờ phượng Cha.” Để lấy “tâm thần” thờ phượng Đấng Tạo Hóa 
là “Cha” của mình, bạn và tôi phải được Chúa tái sanh hoặc đổi mới tấm lòng 
của mình. Làm sao bạn biết được mình đã được Chúa tái sanh? 

Một đứa bé mới sanh không thể nào sống tự lập một mình. Nó cần sự 
chăm sóc của mẹ nó và cần sữa để lớn lên. Một người được Chúa tái sanh 
sẽ khao khát Chúa và Lời Chúa, “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời” 
(Thi-Thiên 42:2), và “hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Lời Chúa), 
như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi 
linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2). Chúa Jêsus phán, “Người ta sống chẳng phải 
chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” 
(Ma-thi-ơ 4:4).  

Kế đến, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống 
của Đức Chúa Trời  ở trong người, và người không thể phạm tội được, 
vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:9). Câu này không nói về sự trọn 
vẹn vô tội của người được tái sanh. Theo nguyên văn Hy-lạp, câu này có 
nghĩa là một người được Chúa tái sanh sẽ không cố ý tiếp tục sống trong tội 
lỗi như một thói quen bởi vì người đó có bản tánh mới từ nơi Chúa. Một 
người kiềm chế không xem phim ảnh khiêu dâm trong khi lòng và ý tưởng 
vẫn thích và ấp ủ những tham muốn tội lỗi thì chẳng có tốt lành gì trước mặt 
Chúa. Một người được Chúa tái sanh sẽ ghét tội lỗi. Nếu người đó bị cám dỗ 
phạm lỗi do thiếu hiểu biết, thiếu khiêm nhường nhờ cậy Chúa hoặc thiếu sự 
đầu phục Chúa thì người đó sẽ ăn năn ngay và sẽ nhờ cậy Chúa để thắng 
cám dỗ.  

Nếu bạn và tôi được Chúa tái sanh thì chúng ta sẽ không thể nào sống 
thiếu Chúa và Lời Chúa, sẽ ghét tội lỗi và không cố ý tiếp tục sống trong tội 
lỗi.  

 
 


