
Tin Cậy Nơi Lòng Nhân Từ Của Chúa (Phần 3) 
 

Chúng ta cần được Chúa đổi mới và mở lòng để có thể thấy, hiểu và tin nơi lòng nhân từ của 
Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa là “Đức Chúa Trời hay thương xót” (Phục Truyền 4:31) 
và là “Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3). Cảm tạ và 
ngợi khen Chúa vì lòng nhân từ thương xót của Chúa rất lớn, đầy dẫy, dư dật, và còn đến đời 
đời (2 Sa-mu-ên 24:14; Thi Thiên 103:8, 17; 106:45; 136:1-26; Ê-phê-sô 2:4).  Vậy, sự nhân từ 
của Chúa có nghĩa gì?  

“Nhân từ” theo nghĩa tiếng Việt là lòng tử tế, khoan dung, thương người. Tuy nhiên, nghĩa 
“nhân từ” theo Kinh Thánh sâu xa hơn, đó là lòng thương xót tích cực trong ý tưởng và hành 
động. Đó là không nở trừng phạt kẻ vi phạm đáng bị trừng phạt và sẵn sàng cứu giúp kẻ yếu hèn 
không xứng đáng. Thật vậy, “Ấy là nhờ sự nhơn từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự 
thương xót của Ngài chẳng dứt” (Ca-thương 3:22), “Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, 
Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay 
thương xót và nhơn từ” (Nê-hê-mi 9:31). Lòng nhân từ thương xót của Chúa vô điều kiện và tùy 
vào thần tính và ý tể trị của Ngài, chứ không tùy vào việc thiện, nổ lực hoặc công đức của con 
người. “Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ‘Ta sẽ làm ơn cho kẻ Ta làm ơn, Ta sẽ thương xót kẻ Ta 
thương xót.’ Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn 
là bởi Đức Chúa Trời thương xót” (Rô-ma 9:15-16), và “không phải cứu vì việc công bình chúng 
ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức 
Thánh Linh” (Tít 3:5).   

Hiểu được lòng nhân từ thương xót của Chúa và nhận biết chúng ta chỉ là những tội nhân 
đáng bị đoán phạt nơi Hỏa Ngục, chúng ta sẽ khiêm nhường hạ mình, cầu xin Chúa thương xót 
mình và tin cậy nơi lòng nhân từ của Chúa với tấm lòng biết ơn và ngợi khen Chúa. Bạn có tin 
cậy lòng nhân từ của Chúa chưa? Hẹn bạn bài tới. 

 


